Q e - .
O Kort nieuws IO Visit aan het Victoria & Albert Museum Londen, milennia glas in een indrukwekken-

de ambiance :{3 Voorheen glazen paardenhoofden nt babies, alles bezaaid met vogeltjes, konijntjes en Mickey Mousjes: de

P4

vanitas -beelden il ] van Richard Price IO In memoriam David Vandekop IO Review: recente

keramiek van de "4 Amerikaanse Betty Woodman, te zien tijdens een korte expositie in Nederland 2, O Haute

verrerie, haute couture, pu 2. een kennismaking met glas en mode van Frans Molenaar 2.2 De gedekte tafel met
o.a. beschilderd servies en textiel van zes vormgevers/kunstenaars 2“/.% Aanwinsten van het Frans Halsmuseum in Haarlem
catalogus Keranova 7T Boeken /73 Afstuderen in glas of keramiek aan het Royal College of Art in Londen

Lezersservice/ coupons

nummer5

"”hz,,,e 250+
s £14,95, BY



In de begindagen van de fotografie, zo ongeveer midden vori-
ge eeuw, was het publiek nogal bevreesd voor dit medium.

De fotograaf met zijn enorme houten camera op poten, verborgen
onder een zwarte doek, schoot geen kiekjes zoals nu. Nee, hij
nam een prent. En in dat ‘nemen’ zat de angst van het publiek,
want ‘nemen’ werd verward met ‘afnemen’: men meende dat de
fotograaf tegelijk met het beeld ook een stukje van de ziel
afnam.

Wat gebeurt er nu als je in plaats van een foto van een per-
soon een directe afdruk in gips neemt. Een foto is een interpreta-
tie van de werkelijkheid vinden wij nu, een manipulatie van foto-
graaf, plek en belichting. Maar een gipsafdruk is een directe
afdruk van de werkelijkheid, zoals een voetafdruk, met een even
groot realiteitsgehalte als het subject. Er zit iets verontrustends
in dit soort afdrukken, iets verontrustends dat qua intensiteit
voorkomt op de schaal van afkeer die reikt van de gebitsafdruk
van de tandarts tot het definitieve dodenmasker.
Driedimensionale afdrukken van jezelf zijn onaantrekkelijk, ze zit-
ten je te dicht op de huid - letterlijk en figuurlijk gesproken.

Richard Price

VAN ITAS - B E E I..D E N Tekst: Liesbeth den Besten Fotografie: Tom Haartsen

Symbolen

Nu Richard Price (1960) bezig is met zijn nieuwste project,
waarvoor hij gipsafdrukken neemt van mensen, confronteert hij de
beschouwer met vragen over de existentie. De Babies (Rolling
Babies) die Richard Price eind 1993 voor het eerst aan de
wereld toonde bij galerie Braggiotti in Amsterdam, riepen bewonde-
ring en afschuw op. De liggende en zittende Babies waren wel figu-
ratief maar alles behalve naturalistisch. Pas toen ik de Babies los
kon zien van echte baby’s, kon ik ze appreciéren. Het waren geen
lugubere blauw aangelopen ‘verloren kinderen’ of iets van die
strekking, maar afgietsels van poppen die als baby moesten figu-
reren. Ze waren bezet met treintjes, Mickey Mousijes, beertjes,
konijntjes en vogeltjes, die als strooigoed uitgezaaid lagen over de
verstarde glazen lichamen. Het speelgoed moest iets van de
onschuld van een pasgeborene aangeven.

Met de vogeltjes en bloemen drukte Price een veel persoonlij-
ker en pathetischer stempel op de Babies. Ze kregen het karakter
van sentimentele Zuideuropese grafmonumenten. Vaak wordt sym-
boliek in de beeldende kunst subtieler gebruikt, minder expliciet
en minder overvioedig. Dolende zieltjes als fladderende vogeltjes,
harten, rozen, vissen - Price strooit al sinds de paarden en vogel-
kooien kwistig met symbolen rond. Maar het maakt nogal verschil
of ze belanden op een ding of op een menselijk figuur. De combi-
natie van een menselijk figuur met deze haast clichématige gela-
den symbolen heeft iets huiveringwekkends. Maar Richard
Price houdt zich niet bezig met de vraag wat de mensen van zijn
werk vinden: “Als de mensen zich aangesproken voelen, vind ik
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dat o.k.; Kijk, ik maak dit werk niet met de opzet om ze te shocke-
ren. |k doe iets omdat ik het interessant voor mezelf vind.”

Price maakte de Babies in diepblauw, groen, grijs en licht-
blauw glas. Volgens de kunstenaar omdat je met deze kleuren be-
ter kunt gieten dan met rood of geel. Maar de kleuren passen te-
vens goed in het schimmenspel dat Price opvoert. Het is dé
manier om afstand te scheppen. De baby is de vermomming van
iets heel anders, van een persoonlijke wereld die Price niet wil of
kan prijsgeven: “Ik kan niet zeggen dat ik iets duidelijk probeer te
maken aan de mensen, want het is niet eens duidelijk voor me-
zelf.”

Allegorie

Price’s vroegere werk was over het algemeen gestileerder
dan de Babies en de menselijke figuren die hij nu maakt. De eer-
ste scheepswrakken uit 1987 en ‘88 waren niet meer dan een
soort ribbenkasten, bij toeval in een bepaalde positie neergelegd.
Ze lieten veel over aan de verbeelding van de beschouwer. In deze
tijd maakte hij ook werk met een figuratiever inslag: speelgoed-
achtige objecten, bijvoorbeeld een grote fruitmachine met de titel
‘Kathedraal’ ®@.

De paardenhoofden, waarmee hij een jaar of twee geleden
begon, waren zeer gestileerd, een effect dat nog versterkt werd
door het royale gebruik van bladgoud. Ook de vogel in kooi ging
deel uitmaken van zijn thematiek. Daarmee werd zijn beeldtaal
allegorischer. In deze periode ging Price opvallende symbolische
attributen aan zijn beelden toevoegen: ribben, vogels, rozen, har-
ten etcetera. ‘Vanitas vanitatum’ lijkt het motto van Richard
Price te zjn: ijdelheid der ijdelheden, alles is vergankelijk, het
leven zelf leidt tot verval. De figuratie van Richard Price blijkt
niet van naturalistische maar van allegorische aard te zijn.

Price heeft lang met het idee van de Babies rondgelopen
voordat hij ze durfde te realiseren. Hij was altijd bang om menselij-
ke figuren in zijn werk te gebruiken, het leek hem te makkelijk, te
toegankelijk. De baby’s verschaften hem een relatief neutraal
onderwerp, dacht hij, omdat ze nog geen persoonlijkheid hebben.
Hij kon daar zelf een heleboel instoppen en deed dat op zijn eigen,
overdadige manier. Nu hij wat meer moed heeft vergaard, durft hij
het aan om echte menselijke modellen te gebruiken. Na de eerste
experimenten met vrouwelijke modellen wil hij nu met kinderen
gaan werken. Volgens Price vanwege de maat van deze model-
len, die beter in zijn oven past (max. 90 cm) maar er moet nog
een andere reden zijn: het kind, het toppunt van onschuld en
leven, is immers de antipode van de symbolen van vergankelijk-
heid die Price zo graag gebruikt.



Gouden gaatje

In de periode dat hij met de Rolling Babies begon, maakte
Price ook figuratieve kandelaars van beertjes, varkens e.d.
Ze waren volgens Price ‘just fun’ en volgens anderen slechts
kitsch. Het is een onderscheid dat Price zelf niet scherp aan-
brengt in zijn werk. De recente vissenschalen komen veel overtui-
gender over. Ze zijn wat ze zijn, namelijk niet-funktionele schaalob-
jecten die aangenaam zijn om naar te kijken en die een verhaal
zonder opgelegde symboliek vertellen.

Price is geinteresseerd in het Boeddhisme en las een verhaal
over een man en de kans om gereincarneerd te worden als vis in

de oceaan. Het verhaal was, aldus Price, een excuus om de
schalen te maken: schalen waarop een warreling van vissen met
elkaar ruzién om door een smal gouden gaatje te zwemmen.

De kleur die hij gebruikte is grijs, hier en daar aangezet met gips-
afzettingen en bladgoud. Op de vraag waarom hij dat eigenlijk
doet, dat lelijker maken van het materiaal, antwoordt hij; “Ja, dat
doe ik graag. Bij Hollanders moet altijd alles zo netjes en rustig
zijn. Engelsen smijten er altijd veel troep op, verval en rotting dat
soort dingen. En bladgoud gebruik ik om het mooier te maken, om
een vorm te versterken.”

De scheepsromp waar glibberige vissen als alen uitkronkelen
lijkt een sublimatie van het begrip rotting. Prachtig gemaakt,
ondubbelzinnig en dankzij de boodschap minder gerieflijk dan zijn
vroegere scheepswrakken maar niet minder aangenaam om naar
te kijken.

Stoppen

Het werk van Price staat in het teken van de techniek, de fas-
cinatie daarvoor, de uitdaging om grenzen te verleggen en
(on)mogelijkheden te onderzoeken. Dat is een ingrijpend proces.

Hij maakt gebruik van de pate de verre-techniek, waarbij hij
glas smelt in gipsen mallen. Vroeger lag hij nog wel eens een hele
nacht op een stoel naast zijn oven om regelmatig bekertjes glas-
scherven, verrijkt met koperdraad, metaaloxyden en andere ‘ver-
vuilingen’ in de gulzig hete smeltoven te kunnen gooien. Nu doet
hij dat handiger maar de spanning blijft en is op zijn gezicht af te
lezen.

Toen ik hem sprak waren zo'n drieénhalve week eerder de eer-
ste figuratieve mensmodellen de oven ingegaan, hoe zouden ze
eruit komen? Price maakte er één hol, een procédé dat ongebrui-
kelijk is in de techniek die hij gebruikt. Hij deed dit om verschillen-
de redenen. Ten eerste zou het anders te zwaar worden (zo’n 150
kg dus bijna niet verplaatsbaar) en ten tweede wordt het beeld

daardoor driedimensionaler omdat hij nu ook de mogelijkheid
heeft om met de binnenkant te spelen. De andere beelden zijn
meer reliéf-achtig.

De techniek is voor een glaskunstenaar een bepalende en be-
perkende factor, dat wordt mij in het gesprek met Price weer dui-
delijk. “Het is hard werken”, zo stelt hij, “je stopt er veel werk in
en dan komt er iets uit. Als je gaat zitten wachten op inspiratie ge-
beurt er niets. Je bent altijd aan het werk en daarom ga je soms
wel eens te ver, te veel paarden, te veel schepen. Maar ja, je hebt
er veel tijd in geinvesteerd om te leren hoe je het moet doen en dan
kost het even wat tijd om te stoppen. Stoppen betekent dat je weer
opnieuw veel moet investeren in iets anders.” Die investering is
ook een reden voor de herhaling van allerlei elementen in zijn werk.
Die vormen zijn er immers en die kun je dus opnieuw gebruiken.

Vriendschap

Price heeft de laatste jaren een razendsnelle ontwikkeling
doorgemaakt en hij is zich daar van bewust. |k kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat deze ontwikkeling te maken heeft met de
sterke vriendschap en nauwe samenwerking met schilder/beeld-
houwer Antoon van WijkK. zij zijn al tien jaar bevriend en aan-
vankelijk voerde Price onderdelen voor Van Wijks beelden uit.
Van Wijk begon zich steeds meer voor het materiaal glas en de
techniek te interesseren en sinds een jaar maakt hij ook zelf glas:
gegoten beelden van olifanten, nijlpaarden, boeddha’s en gorilla’s.
Er wordt daar in het oude NRC Handelsblad-gebouw in Amsterdam
een heel sprookjesbos bij elkaar gegoten. Van WijK is de mede-
broeder van Price, zijn vriend en ‘redder in nood’. Dat hun werk
tegenwoordig nogal eens verward wordt is niet zo vreemd, omdat
de figuratie hun werk bepaalt en ze gebruik maken van dezelfde
materialen, kleuren en technieken. Het lijkt beiden niet bijster veel
te schelen.

Voor Price is glas een passie: “Ook al is het mijn werk, het
blijft een passie.” Hij voelt zich, zeker als hij zijn situatie vergelijkt
met die van mensen in andere landen, gelukkig dat dit alles is wat
hij hoeft te doen in het leven. Daarom heeft hij ook besloten om
10% van de opbrengst van de verkoop van zijn werk bij Gooijer
Fine Art in Doesburg te bestemmen voor UNICEF. “Anders is glas-
maken niet meer dan persoonlijk genot.”

@ ‘Glorieus verval, recent glas van Richard Price’,
door Thimo te Duits in: Glas & Keramiek, nummer 01,
nov/dec 1988, pag. 37-39.



